
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beste ouder(s) 
 
 
Maandag 7 oktober gaan we met de peuterklas en 1st kleuterklas A en B op herfstuitstap 
naar het Bellenbos te Affligem! 
 
Van het Bellenbos kregen we nog een aantal richtlijnen mee: 
 
Graag het volgende mee te geven en/of aan te doen, aub: 

 kledij, die vuil mag worden en aangepast aan het weer 
 laarzen reeds aandoen van thuis en schoenen in genaamtekende zak 
 graag eigen handdoek om handen en voeten af te drogen 
 reservekledij 
 lunchpakket in een brooddoos, tien-uurtje en vier-uurtje in een koekendoosje 

 
Als Bellenbosteam staan we heel hard achter Zerowaste: koekendoosjes, brooddozen en 
drinkbussen.  Gelieve hiermee rekening te houden, aub. 
 
  
Het is een plek in de natuur waar kinderen naar hartenlust kunnen ontdekken en 
experimenteren.   
Dit is wat wij ook gaan doen: de herfst beleven: ontdekken, spelen en experimenteren.   
 
De prijs voor deze uitstap zal op het einde van de maand oktober aangerekend worden. 
 
 
Met vriendelijke groeten 
De juffen 


